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Kastelenrondrit 09/06/2018

9 Juni 2018, D-day voor Wendy en Nancy, meer dan een jaar hebben ze er aan gewerkt.

|

Toertocht van de Houtlandpolders naar Kastelentocht, weersvoorspellingen gaven 17°C en kans op een spatje regen
maar dat houdt ons niet tegen.

Om 9u30 verzamelen geblazen aan de B&B Lange Max voor een ontbijt met aansluitend de briefing en start voor de TT,
enkele deelnemers hadden er al een tocht op zitten van meer dan 200km, maar aan het stuur van een Peugeot is dit
geen strafl om dan opnieuw aan een plezier tochtje te beginnen.

Mooie landelijke wegen en boswegen brachten ons van kasteel tot kasteel. Onze eerste halte was het Kasteel van
Tilleghem, de oprit mochten we gebruiken en deze was nipt groot genoeg voor de meer dan 30 wagens. Overigens een
zeer divers wagenpark gaande van een DB4 tot een enkele weken oude 3008. Leden van BCOP, Pugdrivers maar ook
mensen die voor de eerste keer deelnamen aan een toertocht, hier waren er ook bij met oldies en jongere wagens.
Wendy en Nancy hadden hier ook een kleine receptie voorzien, alles op en wat foto's later vertrokken we naar de
volgend locatie, het Kasteel Van Loppem, tijdelijke verblijfplaats van Koning Albert tijdens WO I.

Nazaten en bezitters van de fam. Van Caloen ontvingen ons zeer vriendelijk en uitzonderlijk mochten we onze wagen
mooi parkeren op het gazon voor het kasteel. Het kasteel is een mooi museum welk we dan ook bezochten, buiten
hadden Wendy en Nancy een frietkraam voorzien want ondertussen was het reeds middag. Koud hebben we hier niet
gehad, de beloofde 17°C daar mag u er bijna 10 bijtellen, men krijgt wat men verdient!

Opnieuw op weg na een mooie attractie en mooi weer dus al vlug terug dorst en gezamenlijk gestopt aan een mooi
zaakje om een drankje te nuttigen.

Vervolgens terug toeren want nog 11 kastelen later om 18u00 begon de start van het viergangen menu aan het Kasteel
de Meare.

Nog wat napraten na het lekkere eten, de winnaars bekend maken van de quiz en Wendy en Nancy nogmaals bedanken
met een presentje, want zij hebben een zeer mooie dag voor ons in elkaar
gestoken, vraag maar aan andere deelnemers.

Nogmaals dank aan Wendy en Nancy.
We zien er naar uit dat ze in de verre toekomst nog eens zo een mooi dagje
voor ons in elkaar kunnen steken.

Donny Postelmans

RandonnZe des ch%oteaux 09/06/2018
Le 9 juin 2018, jour J pour Wendy et Nancy, ils y ont travaillé pendant plus d'un an.

Du tour des polders du Houtland au tour des chateaux, les prévisions météo ont donné 17° C et risque de pluie mais
cela ne nous arrétera pas.

Rassemblement a 9h30 tapantes au B&B «!Lange Max!» pour le petit déjeuner suivi du briefing et du départ de la
randonnée, certains participants avaient déja un fait voyage de plus de 200 km pour venir, mais au volant d'une Peugeot
ce n'est pas un probléme de recommencer un voyage agréable.

De belles routes de campagne et des routes forestieres nous ont amenés de chateau en chateau. Notre premier arrét
était le chateau de Tilleghem, I'allée que nous devions emprunter était fort étroite pour les plus de 30 voitures. Soit dit en
passant, une flotte trés diversifiée allant d'un D4B a une 3008 de tous les jours. Les membres du CBAP, du Pugdrivers
mais aussi des gens qui, pour la premiére fois ont participé a une randonnée, étaient la avec des anciennes et des plus
jeunes voitures.

Wendy et Nancy avaient également prévu une petite réception ici, Verres et bouteilles vidés et quelques photos plus
tard, nous sommes partis a |'étape suivante, le chateau Van Loppem, résidence temporaire du roi Albert pendant la
Premiére Guerre mondiale.

Les descendants et propriétaires de la famille Van Caloen nous ont accueillis trés amicalement et nous avons pu garer
exceptionnellement nos voitures sur la pelouse devant le chateau. Le chateau est un beau musée que nous avons visité.
Dehors Wendy et Nancy avait prévu une friterie car entre-temps il était déja midi. Froid nous n'avons pas eu, aux 17° C
prévus vous pouviez en ajouter prés de 10, on obtient ce qu'on mérite!

De retour sur la route aprées une belle visite et le beau temps nous a si vite donné soif que nous nous sommes arrétés
ensemble a un endroit agréable pour prendre un verre.

Ensuite, nous avons dd reprendre la route car 11 chateaux plus tard a 18h00, commencait le menu quatre services au
chateau de Meare.

Un peu de discussion aprées un bon repas, les gagnants du quiz sont annoncés et remercient encore une fois Wendy et
Nancy pour le cadeau, car ils ont préparé une trés belle journée pour nous, il suffit de demander aux autres participants.

Merci encore a Wendy et Nancy.
Nous sommes impatients de pouvoir organiser une belle journée pour dans I'avenir.

Donny Postelmans






